
Bokkentoernooi 2016 
 

Vrijdag 16 september reisden zes leden van golfvereniging De Stok naar Ameland om deel te nemen 

aan het jaarlijkse “Bokken”golftoernooi. Dit toernooi wordt georganiseerd om het FoppeFonds 

financieel te ondersteunen voor een bijzonder goed doel. (zie kader) Het toernooi vindt jaarlijks 

plaats in september op de golfbaan ‘d Amelander Duinen.    

Het Foppe Fonds zet zich in voor kinderen voor wie sporten of spelen niet vanzelfsprekend is vanwege hun 

lichamelijke of verstandelijke beperking of omdat hun ouders door financiële omstandigheden hun kind niet 

kunnen laten sporten. Door te sporten of te spelen krijgen kinderen energie en levenslust. Door het geven van 

een bijdrage kan het Foppe Fonds ervoor zorgen dat een kind weer straalt en plezier heeft. Zelfs als het allemaal 

even niet gemakkelijk is: een kind hoort te spelen! 

Beschermheer van het Foppe Fonds is Foppe de Haan. 

 

De herencommissie van golfvereniging De Stok organiseert op initiatief van ons lid Henk Buysen ieder 

jaar een loterij. De opbrengst van de loterij is bestemd voor het FoppeFonds en wordt persoonlijk 

overhandigd aan Foppe de Haan zelf of een bestuurslid van het FoppeFonds. Foppe de Haan kon dit 

jaar zelf niet aanwezig zijn in verband met verblijf in het buitenland. 

De hoofdprijs van de loterij is een vliegreis naar Ameland om deel te nemen aan het Bokkentoernooi. 

Cor van Brakel was dit jaar de gelukkige winnaar van de reis, maar wegens andere verplichtingen kon 

Cor de prijs niet verzilveren en was ik de gelukkige. 

Bert Weerheim, Ad van Meel en Rini van Zundert maakten de reis per auto en veerboot, Henk 

Buysen, Jos Kokshoorn en ondergetekende reisden per vliegtuig. 

Onze piloot, Jos Kokshoorn, stelde voor om niet donderdagochtend te vertrekken, maar 

woensdagmiddag rond 16.30 uur in verband met mogelijk hinderlijke ochtendmist op donderdag. 

Zo gezegd zo gedaan. Bij aankomst op vliegveld Seppe (ik krijg Breda International Airport maar 

moeilijk over mijn lippen)  had Jos zijn vliegtuig vlieggereed gemaakt en nadat de bagage, golfsets en 

dozen met worsten waren ingeladen koos de PH – PAZ rond 16.30 uur bij prachtig zonnig weer het 

luchtruim. 

     



 

Jos had een prachtige route uitgestippeld over Willemstad via het eiland Tiengemeten, de 

Haringvlietdam  en de kust van Voorne –Putte. Via Maasvlakte II volgden we de Zuid en Noord 

Hollandse kust tot noordelijk van Castricum. Vandaar dwars over Noord-Holland en het IJsselmeer 

naar Friesland richting Ameland. Een werkelijk prachtige tocht met twee zeer deskundige gidsen aan 

boord.  

   

Iets voor 18.00 uur landden wij na een veilige en adembenemende vlucht op vliegveld Ameland en 

werden wij ontvangen en naar ons overnachtingadres gebracht door de eigenaar van golfbaan ‘d 

Amelander Duinen. 

Bert, Ad en Rini waren intussen ook gearriveerd en hadden, als goede kwartiermakers, de 

slaapplaatsen  ingedeeld. Wij verbleven in een riante en zeer ruime vakantiebungalow op Parc 

Koudenburg, direct grenzend aan de golfbaan. Jos en Henk gingen al direct op pad naar Hollum om 

de eerste dringende behoefte (toiletpapier) en om te fourageren voor het ontbijt voor de komende 

dagen. 

Henk regelde voor de woensdagavond een tafel in het gezellige en goede restaurant “De Griffel” in 

Hollum. Daar werd ook kennis gemaakt met het lokale drankje “Nobeltje”. Na het diner waren we 

voor een afzakkertje uitgenodigd door de “herenkamer”  in herberg “De Zwaan”. In deze oergezellige 

en typische Amelandse herberg werd tijdens de vele (sterke) verhalen nog ruimhartig geofferd aan 

Bacchus. Door nachtelijk Ameland werd de terugtocht te voet naar de bungalow zonder problemen 

afgelegd. 

         

De volgende ochtend moesten we, na een relatief korte nacht, vroeg uit te veren en na een stevig 

ontbijt en een dito kop koffie begaven we ons naar de golfbaan om in te schrijven en kennis te 

maken met andere deelnemers. Voor enkelen was het een allerhartelijkst weerzien van bekenden na 

een jaar. Duidelijk was dat gezelligheid een belangrijk ingrediënt was van dit golftoernooi.  



Rond 10.00 uur werd bij heerlijk zonnig najaarsweer weer en natuurlijk een lekker briesje het 

startschot gegeven. Iedere flight bestond uit twee teams van twee personen. Er werd stableford 

gespeeld, waarbij de beste score van een speler op een hole werd genoteerd.  Al snel bleek dat 

golfbaan ‘d Amelander Duinen geen makkelijke baan is en zeker niet vergevingsgezind. Verrassende 

en moeilijke holes en supersnelle greens (voor geïnteresseerden een gemiddelde van 11 met de 

stimpmeter) zorgden voor het nodige gekreun en gesteun. De inwendige mens kon, na 9 holes, 

worden versterkt door een broodje worst, verzorgd door Henk. Dit werd door de deelnemers zeer 

gewaardeerd.  Na inlevering van de scorekaart bleek al snel dat wij ons niet konden rekenen tot de 

prijswinnaars. 

  

Na een gezellige nazit volgde de prijsuitreiking en dankwoorden van en aan de organisatoren van het 

golftoernooi en bestuursleden van het FoppeFonds. Henk kon het bestuur van het FoppeFonds een 

mooi geldbedrag overhandigen dat door ons, de heren van golfbaan De Stok, bijeen was gebracht. 

Na de prijsuitreiking stond er een heerlijk buffet gereed. Zo eindigde een zeer geslaagde golfdag op 

Ameland waarbij het aangename met het nuttige werd verenigd. 

Moe en voldaan vertrokken wij richting “onze” bungalow. Halverwege had A.G.’s pub een toch iets te 

grote aantrekkingkracht op ons.  In de pub troffen wij ook nog enkele deelnemers aan van het 

golftoernooi. Het  bleef nog lang gezellig! 

De vrijdagochtend was ingeruimd voor, wie dat wilde, een rondrit over het eiland en voor anderen 

die het eiland kennen een rondje golf. Onze eilandkenner Henk heeft Rini met een leenauto Ameland 

laten zien en terwijl Jos het vliegtuig gereed maakte voor de terugreis liepen Bert, Ad en 

ondergetekende nog een verfrissend rondje golf. 

Na een laatst kopje koffie namen wij afscheid van Ad, Rini en Bert en bracht Henk ze naar de boot. 

Om 13.00 uur vertrokken wij met de PH-PAZ vanaf een bewolkt Ameland richting Seppe, dit keer 

langs de boorden van IJsselmeer richting Utrecht. Jos wist, ondanks de laaghangende bewolking toch 

een prachtige tocht uit te stippelen. Rond 14.15 uur vlogen we, na toestemming van de 

luchtverkeersleiding, nog een rondje boven de Stok om vervolgens om 14.30 uur te landen op Seppe. 

Het waren twee prachtige dagen op Ameland, ik denk dat ik dit ook kan zeggen namens overige 

deelnemers van De Stok. Mijn/onze dank gaat uit naar Henk Buysen die het allemaal perfect heeft 

geregeld of laten regelen en Jos Kokshoorn die ons veilig en zeer professioneel heeft gevlogen. 



  

De inzet voor en betrokkenheid met het FoppeFonds is indrukwekkend te noemen zeker als je het 

doel van het Fonds ziet “kinderen voor wie sporten of spelen niet vanzelfsprekend is vanwege hun 

lichamelijke of verstandelijke beperking of omdat hun ouders door financiële omstandigheden hun kind niet 

kunnen laten sporten”   

Het is een goede zaak dat wij ons als actieve golfers nog kunnen inzetten voor dit fonds en daarmee een 

steentje bijdragen aan het geluk van veel kinderen. 

Ik hoop dat de herencommissie van De Stok zich hiervoor wil blijven inzetten of wil (blijven) faciliteren. 

Gerard Boons 

 

 

 

  


