
Beste Jac, 
 
We kennen elkaar al weer een hele tijd, eerst samen in de W&E commissie en 
daarna in het bestuur. Een van je beste kwaliteiten is je benaderbaarheid en 
natuurlijk je vlotte babbel, bijna iedereen vind je sympathiek en daarom was het ook 
altijd prettig om met je samen te werken. 
Opvallend was altijd wel je voorkeur voor de zogenaamde “leuke klussen” binnen het 
bestuur, zoals bijvoorbeeld het samenstellen van de wedstrijdkalender, het 
organiseren van de vrijwilligers dag, de MAC en het oliebollentoernooi. Dat laatste 
toernooi hebben we de afgelopen jaren samen met veel plezier georganiseerd. Nou 
ja, samen, soms kwam er in de voorbereiding even een vakantietripje voorbij, maar 
op de dag zelf was je altijd weer wel aanwezig om alles in goede banen te leiden. De 

rolverdeling was goed; ik ging shoppen voor de prijzen, jij deed het woord en de 
oliebollen waren het probleem van Eduard daar wilden wij onze vingers niet aan 
branden. 
Maar soms worden op het oog “leuke” klussen ook wel eens wat minder leuk. Zo kan 
ik me herinneren dat de ontwikkeling van de nieuwe website voor de vereniging, 
waarvoor jij het aanspreekpunt vanuit het bestuur was, op gegeven moment een 
lijdensweg werd. Maar ja dat hoort er ook bij, niet alles kan even leuk zijn.  
 
Ik noemde al je vlotte babbel, daar was ik nog wel eens jaloers op. Het gaat je 
ogenschijnlijk zo makkelijk af. De prijsuitreikingen werden altijd soepel en met de 
nodige humor aan elkaar gepraat en ook je speech voor het afscheid van Eduard is 
daar een goed voorbeeld van en ik ga er vanuit dat deze kwaliteit bij de 
seniorencommissie ook weer goed tot zijn recht komt .   
Naast de W&E commissie en het bestuur heb je ook nog de handicart commissie 
gedaan en vele jaren de MAC, eerst samen met Astrid en daarna met je maatje 
Adrie. Dat heb je nu overgedragen zodat je je helemaal kan concentreren op de 
seniorencommissie, wat je hopelijk nog wel een tijdje blijft doen.  
 
Het was voor dit afscheid de taak van Jose en mij om voor de cadeaus te zorgen en 
daar hadden we de discussie; waar maken we Jac het blijste mee, met wijn of bier? 
Gelukkig hadden we nog een laatste bestuursvergadering waarbij we, misschien niet 
al te subtiel, het onderwerp drank aankaarten. Wat had nou je voorkeur, wijn of bier? 
Speciaal bier dat vind je lekker, nou dat hebben we dan ook voor je aangeschaft. 
Hierbij de opmerking dat ik vooral voor de leuke en aparte flesjes ben gegaan (ik heb 
namelijk helemaal geen verstand van bier) en dat de verkoper echt zijn best heeft 
gedaan om zijn kennis in te brengen en ons er van te overtuigen dat je voor sommige 
biertjes ook het juiste glas moet hebben. Nou aan glazen wilden we het geld niet 
verspillen, dus dat soort bier zit dan ook niet in dit pakket. Dat je nog maar vele 
biertjes mag drinken. Bedankt voor de samenwerking, het ga je goed en we komen 
elkaar vast nog wel tegen op de club. 


